
Woensdag 16 juli  

Lambertuskerken  

Bisschop van het bisdom Maastricht, dat was Lambertus 

vanaf 670 tot 700 of 705. Hij was de patroonheilige voor de 

textielarbeiders. Diverse kerken zijn naar hem vernoemd.  

In de buurt van Oss e.o. in Huisseling, Haren, Nistelrode, Vorstenbosch, Lith, Maren-

Kessel, Veghel en Rosmalen Vandaag gaan we een viertal van deze kerken bezoeken 

en gebruiken we een bescheiden lunch (voor eigen rekening) bij de Bakker in Lithoij-

en, 

Omdat de bezoeken uiteraard afhankelijk zijn van de begeleiders ter plekke is het 

programma misschien, wat onlogisch samengesteld, maar nog steeds aantrekkelijk. 

Elk kerkbezoek duurt ongeveer 30 minuten met een geplande uitleg ter plaatse. 

Het belooft een mooie belevenis te worden, met de kennis van de diverse Lamber-

tuskerken kunt u anderen weer wat meer van de omgeving laten meegenieten. 

 

Vertrek: 10.00 uur vanuit De Pas 

Kosten:  €10,= inclusief vervoer  

   en rondleidingen. 

Contactpersoon: Frans Eijsink 0654638546 

 

 

Woensdag 9 juli  

Wandeling Lithse Dorpspaden (weesjes) 
 

 
Samen verkennen we “Het dorp aan de rivier”. 

Onze plaatselijke gids is goed thuis  het dorp Lith. 

Óf hij is er geboren en getogen, óf heeft er zijn 

hart aan verpand. Soms zijn het de dorpspaden, 

de weesjes, dan weer de bezienswaardigheden die 

weten te boeien. Maar zeker ook de kennis die 

onze gids in huis heeft. Dat is het resultaat van 

jarenlang verzamelen, rondvragen en aanvullen. 

Tijdens de wandeling krijgt u niet alleen de 

historie van Lith te horen maar ook aardige 

anekdotes over markante Lithenaren zoals de 

directeur van de zuivelfabriek, de smid van het 

dorp en andere ondernemers, bijvoorbeeld 

Janssen Boten en Maaskant Reizen. 

 

 Vertrek: 10.00 uur bij de Pas 

 Kosten: €12,50 p.p. inclusief vervoer en rondleiding 

 Contactpersoon: Bert Wijnen 0615686967 


