
Dinsdag 29 juli  

Die Vluchteling (Thuis in Oss) 

Voor de trouwe lezer van de INFO komt die 

‘kop’ waarschijnlijk bekend voor. 

In het maartnummer werd al aandacht en 

begrip gevraagd voor die mensen, die van 

huis en haard zijn verdreven door dictators, 

oorlogen of andere ongerief, en nu onder ons proberen een plekje te vinden. 

Aan de Spitsbergerweg in Oss is een prachtig Noodopvangcentrum neergezet. 

Omdat wij proberen wat begrip voor die groep mensen uit diverse ongure oorden te 

laten ontstaan, hebben we een bezoek georganiseerd. 

Van 15.00 – 16. 00 uur zijn we welkom. Koffie/thee bij aankomst, uitleg en een 

rondleiding. De opvang probeert een vluchteling mee te laten lopen tijdens de. 

rondleiding. 

 

 Vertrek: 14.15 uur vanaf de Pas.  

 Bij goed weer met de fiets. Voor de deelnemers die, om welke reden dan ook,  

 niet kunnen fietsen, regelen we vervoer per auto. 

 Kosten: € 5,= p.p. 

 Contactpersoon: Frans Eijsink 0654638546 

 

Donderdag 24 juli  

Rondleiding Vliegbasis Volkel 
 

 
We brengen een bezoek aan de 

traditiekamer van Vliegbasis Volkel. 

In drie zalen wordt alles verteld over de 

aanleg en gebruik van de vliegbasis. 

Er is een cockpit van een Starfighter en 

een F 16. Men mag zelf erin zitten als 

men dat wil. 

De rondleiding duurt 1½ uur en men 

moet een geldig identiteitsbewijs laten 

zien (Paspoort, rijbewijs of ID-kaart.) 

Dus niet vergeten dit mee te nemen! 

 

 

 

 Verzamelen: 13.45 uur Zeelandsedijk 10 a,  Volkel. 

 Kosten: € 10,= inclusief vervoer en rondleiding. 

 Contactpersoon: Annie Fransen 0657638546 


